
 
NEM-visie en waarden 
 
De NEM heeft als missie: Jezus volgen op de weg van de toekomst, door in eenheid te bidden, te leren 
en te dienen; in Nederland, Israël en de Arabische landen. We begeleiden en zijn betrokken bij 
Nederlandse christenen die in het Midden-Oosten willen bidden, leren en dienen. BaanBrekers gaan 
voor korte termijn en worden flexibel ingezet en BruggenBouwers gaan voor langere tijd en zijn 
duurzaam betrokken bij een lokaal project. In ons werk worden we geïnspireerd door het visioen van 
Jesaja 19:23-25 en willen meebouwen aan een verbindingsweg tussen Jood en Arabier. 
 
Wij geloven dat onze bediening in het Midden-Oosten ook impact heeft op christenen in Nederland. 
Onze activiteiten en evenementen, zoals de Reveilweken, zijn een wake-up call voor jong en oud om 
Jezus te volgen. Samen willen we bidden met verwachting, leren bij de bron en dienen uit liefde in 
Nederland en het Midden-Oosten. 

De NEM onderschrijft de beginselverklaring van Missie Nederland, waarmee we onder andere belijden: 

• de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest; 

• de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding; 

• onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, zijn zondeloos 
leven, zijn goddelijke wonderen, zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, zijn lichamelijke 
opstanding en hemelvaart, zijn werk als Middelaar en zijn persoonlijke wederkomst in macht en 
heerlijkheid; 

• de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en 
hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart; 

• het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de 
gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en 
te werken voor de Here Jezus Christus; 

• het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam 
van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens zijn bevel gehouden is het evangelie in de 
hele wereld te verkondigen. 

 
Daarnaast zijn voor de bediening van de NEM de volgende basisgedachten van belang: 

• Wij bidden voor een opwekking in onze eigen land en kerk en willen hier daadwerkelijk aan 
meewerken, te beginnen bij onszelf. Het is ons verlangen dat het resulteert in een radicale 
navolging van Jezus Messias. 

• Wij geloven dat wij vanuit deze beweging van Gods geest dienstbaar mogen zijn aan de kinderen 
van Abraham, Jood en Arabier tezamen. Vóór Israël zijn, betekent niet dat we tegen Arabieren zijn, 
of omgekeerd. 

• Wij nemen als vertrekpunt voor onze opdracht het vergezicht uit Jesaja 19:23‐25. God belooft dat 
Assyrië en Egypte samen de Heer zullen gaan dienen waarna Israël zich als derde bij hen zal voegen 
tot zegen voor de hele wereld. Wij ervaren het als onze opdracht om voor de vervulling van deze 
beloften volhardend te bidden en daar ook actief aan mee te werken op de plekken waar God ons 
wil gebruiken. 

• Wij geloven dat onze bediening zich in het bijzonder zal moeten richten op het ondersteunen van 
lokale gelovigen en projecten die zich inzetten voor de zwakken en kansarmen in het Midden-
Oosten. 

• Wij verlangen naar ontmoeting met en verzoening tussen Jood en Arabier, zoals beschreven staat 
in 2 Korintiërs 5:18‐20 en Efeziërs 2:11-22. 

 
Vanuit onze kernwaarden willen we dienstbaar, nederig, positief, trouw en hoopvol met elkaar om 
gaan. We hebben respect voor elkaars geloofsbeleving en kerk. We hebben geduld met elkaar en er 
is ruimte voor persoonlijke groei naar het beeld van Jezus. We hebben liefdevolle belangstelling voor 
de ander én hebben respect voor de grenzen van de ander. Door te bidden met verwachting, te leren 
bij de bron, en te dienen uit liefde, willen we met elkaar samenwerken in Gods missie. Wanneer we 
op deze manier in liefde en vergeving met elkaar omgaan, kunnen we ook de boodschap van eenheid 
uitdragen in Nederland en het M-O. 

https://www.missienederland.nl/over/evangelisch

