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GO-reis gebed en ontmoeting in Jordanië en Israël 

27 oktober t/m 5 november 2025 

 

Heb je zin in een uitdagend avontuur? Reizen door Jordanië en Israël, historische plaatsen bezoeken 

als Wadi Rum, Petra, Timna, Nazareth, het meer van Galilea, de berg van de zaligsprekingen, 

Bethlehem en als hoogtepunt Jeruzalem. 

Geniet van de lokale keuken van beide landen, eet een broodje falafel in de Oude Stad van Jeruzalem. 

Ontmoet lokale gelovigen en veldwerkers van de NEM, bezoek hun projecten en kerkelijke 

gemeenten. 

We gaan een afwisselende reis maken: Bidden voor herstel van Gods vrede, ontmoeting en 

verzoening tussen Jood en Arabier, het zicht op Jezus, het bezoeken van historische plekken. De Bijbel 

gaat open vanuit het hart van Israël op plaatsen als Wadi Rum, Bethlehem en Jeruzalem. Op de 

laatste dag van onze reis sluiten we aan bij de “Jesaja 19-conferentie” van de NEM. We ontmoeten 

mensen van de NEM en organisaties die werken vanuit de profetie van Jesaja 19: 23-25. 

Waar gaat de reis naar toe? 

Zoals bij de NEM past gaan we zowel naar Israël als een Arabisch land. We gaan naar Jordanië en 

Israël, we bezoeken historische plaatsen als Wadi Rum, Petra, Timna, Nazareth, het meer van Galilea, 

de berg van de zaligsprekingen, Bethlehem en Jeruzalem.  

Het is een gebeds- en ontmoetingsreis, hoe wordt die vormgegeven? 

In Jordanië bezoeken we BruggenBouwers van de NEM. We bidden voor-, bemoedigen en zegenen 

hen. We ontmoeten lokale gelovigen om zelf geïnspireerd te worden en inspiratie te brengen.  

Ook in Israël ontmoeten we NEM'ers. We bezoeken het terrein van het Nova festival, we zijn daar 

biddend, als gebedswachters, aanwezig. In ons aanwezig zijn is de Joodse Messias Zelf aanwezig, we 

zijn daar waar diep leed is gebeurd. We bidden voor de gebieden, we bidden voor de inwoners. Dat 

een nieuwe dag, in Christus, zal aanbreken. Verder reizen we door Noord-Israël, het gebied waar 

Jezus opgroeide en veel heeft rondgereisd. De bijbel gaat open vanuit het hart van Israël. Op de 

laatste dag van onze reis sluiten we aan bij de “Jesaja 19-conferentie” van de NEM. We ontmoeten 

NEM'ers en organisaties die werken vanuit de profetie van Jesaja 19:23-25. 

Het wordt een actief programma. Wat houdt dat precies in? 

We reizen veel met een eigen bus met lokale gids. Vanaf Amman, de hoofdstad van Jordanië, gaan we 

naar het zuiden naar Petra en Wadi Rum. Vervolgens naar Timna in Israël en reizen verder met de bus 

met opnieuw een lokale gids. We reizen via verschillende plaatsen naar Nazareth en de streek rond 

het meer van Galilea. We slapen meerdere keren op een andere plek. Naast dat we zo veel kunnen 

zien en het gebied biddend doorreizen, vraagt dit enige flexibiliteit van de deelnemers.  

En begint het al te borrelen bij je? Dat je er zin in hebt? Weet je van harte welkom! Wel een paar 

reflectievragen: Hoe ken je jezelf? Is het oké voor je om meerdere keren van locatie en bed te 

wisselen? Heb je daar de energie voor? 

Waar kijken jullie het meest naar uit? 

Daniëlle: ik kijk het meest uit naar als groep samen onderweg zijn, een mooie tijd met elkaar beleven 

en samen (biddend) aanwezig te zijn in deze landen, te proclameren dat Hij koning is, ook in Jordanië 
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en Israël. Ik kijk er naar uit om de historische plek Petra te zien en te beleven en om in de oude stad 

Jeruzalem door de poorten te lopen, op weg naar de westelijke muur en de tempelberg. 

Peter: ik kijk er naar uit om in Jeruzalem aan te komen. Waar we in de Psalmen van zingen dat we als 

pelgrims onderweg zijn naar Jeruzalem. De vreugde om opnieuw in de stad te zijn, waar Jezus ooit 

Zelf heeft rondgelopen.  

Jullie willen alleen met handbagage reizen…dat is best een uitdaging. Hebben jullie tips? 

Al jaren reizen we als gezin met alleen handbagage en dat bevalt erg goed. We hebben ontdekt dat 

we tijdens eerdere reizen meerdere spullen niet gebruikten en dat licht reizen veel voordelen heeft: 

geen gedoe op Schiphol van inchecken, makkelijk bij je spullen kunnen, vlot kunnen in- en uitpakken 

om weer op pad te gaan. Lucas 22:35 waarin Jezus tegen leerlingen zegt om licht te reizen, ze hadden 

bijvoorbeeld geen reistas en geld bij zich, en ze bemerkten niks tekort te komen. Dat is nog eens 

omdenken! 😊 Wij hebben wel een reistas en geld bij ons. Ook ontmoeten we in het Midden-Oosten 

mensen die van weinig moeten leven, het kan goed voor ons westerlingen zijn om ook eens 10 dagen 

wat minder spullen bij ons te hebben.  

Tip? Een stel kleren met lange mouw en lange broek/rok bij je die je op de reisdag aanhebt en in je 

tas een stel kleren met korte mouw en korte broek, paar extra shirts, ondergoed, sokken, 1 

sneldrogende handdoek, zonnebril, petje, toilettas. Een e-reader bespaart ruimte in je tas, bijbel en 

aantekenboekje met pen is wel handig om bij je te hebben. Geniet van het gemak en de ruimte die 

dit je geeft! 

Wie willen jullie vooral uitdagen om mee te gaan met de reis? 

Jongeren, 20-65 jarigen (deelnemers ouder dan 65 jaar zijn welkom, maar er is wel een goede 

conditie nodig). Gun jezelf deze ervaring, je ziet veel in 10 dagen, je bent van betekenis door je 

aanwezigheid en gebeden. Geniet van de historische plekken die je wellicht al lang wilt bezoeken of 

ooit nog eens wilt aandoen in je leven. Kun je nu tijd vrijmaken? Gun jezelf dit cadeau, stel niet langer 

uit. Geniet nu van de dag die de Heer je geeft! Zie jij jezelf al een broodje falafel eten op het Hurva-

plein in de oude stad Jeruzalem? Meld je dan nu aan!  

Hartelijke groet, graag tot dan! Peter en Daniëlle. 

 

Niet mee op reis, maar wel (financieel) betrokken zijn? 

De NEM zet zich al jaren in om jongeren te inspireren, toe te rusten en uit te zenden in binnen- en 
buitenland. Wat zou het mooi zijn als ze meegaan op reis. Via deze GO-reis worden jongeren 
betrokken bij Gods missie in deze wereld. Help je mee om een jongere de gelegenheid te geven mee 
te gaan op reis door hen financieel te ondersteunen? Jouw gift helpt jongeren op weg in hun 
geloofsreis en maakt missie zichtbaar en tastbaar. Doneer via onze site en kies voor de optie 'Sponsor 
een jongere'. 

Klik hier om een jongere te sponsoren  
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